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TROOST VOOR ZIJN VOLK

Als er één plaats is waar onze Heere Jezus het meest ten volle de vreugde en troost van Zijn volk
wordt, dan is het daar waar Hij zich het diepst in de diepte van het lijden stortte. Kom hier, genadige
zielen, en aanschouw de Man in de hof van Gethsemane; aanschouw Zijn hart zo overvloeiend van
liefde dat Hij het niet kan binnenhouden - zo vol van verdriet dat het een uitlaatklep moet vinden.
Aanschouw de Man terwijl ze de spijkers in Zijn handen en voeten slaan. Kijk omhoog, berouwvolle
zondaars, en zie het droevige beeld van jouw lijdende Heere. Als wij juist willen leven, moet dat zijn
door de beschouwing van Zijn dood; als wij tot waardigheid willen stijgen, moet dat zijn door de
beschouwing van Zijn vernedering en Zijn droefheid.
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