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TROOST IN MOEITE VERDRIET

Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Jesaja 49:10

Laten de beproevingen maar komen – God heeft mij uitgekozen. Armoede, je mag mijn huis

binnenstappen, maar je zult Hem er al vinden, want Hij heeft mij uitgekozen. Ziekte, je mag mij

treffen, maar ik heb een balsem klaar – mijn God heeft mij uitgekozen. Wat er ook gebeurt in dit dal

van tranen, dit ene weet ik zeker: Hij heeft mij uitgekozen. En jij, gelovige, als je nog troost zoekt,

vergeet dit dan niet: je bent nooit alleen in je moeite. In je stille kamer zit Iemand naast je die je niet

ziet, maar die je liefhebt. Vaak zonder dat je het beseft, verlicht Hij je pijn, strijkt Hij je kussen glad

en geeft je rust in je lijden. Misschien voel je je arm en alleen, maar juist in dat eenvoudige huis komt

de Heere van hemel en aarde graag op bezoek. Hij houdt ervan om dicht bij je te zijn, juist daar waar

jij je verlaten voelt. Je Vriend is altijd bij je. Je ogen zien Hem misschien niet, maar je hart voelt Zijn

hand die je draagt. En luister goed – hoor je Zijn stem? Zelfs in het dal van de schaduw van de dood

fluistert Hij zacht maar krachtig: “Wees niet bang, Ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want Ik ben

je God.” Wees dus niet bang, christen. Jezus is met je. In elke vurige beproeving is Zijn aanwezigheid

je zekerheid en je troost. Hij zal nooit iemand loslaten die Hij voor Zichzelf heeft uitgekozen. Zijn

belofte blijft staan: “Ik ben met je,” zelfs midden in de smeltoven van je ellende.
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