Troost in ellende

Dit ismijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Psalm 119:50

Troost is altijd iets begeerlijks, maar troost in ellende is als een lamp in de duisternis. In verdriet
troost vinden? Dat kan lang niet iedereen. Maar gelovigen kunnen dat wél, want hun Zaligmaker
heeft gezegd: ‘ Ik zal u niet ongetroost laten.” Sommigen hebben troost en geen ellende. Anderen
hebben ellende en geen troost. Maar Gods kinderen hebben troost in hun ellende. Door de troost
van het Woord neemt de kracht van onsinnerlijk leven toe. * Uw toezegging heeft mij levend
gemaakt.” Het hart levend maken, dat betekent innerlijke verheuging. Moeiten die ons zwaar
wegen, worden kleinigheden als wij vol leven zijn. De ware troost is als een milde dauw die van de
hemel neerdrupt op dorre harten. Troost is een van de kostelijkste gaven van de Goddelijke genade.
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