TROFEEEN VAN CHRISTUS

Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik
gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook; Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus
opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen. Want al deze dingen
zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen, overvloedig

worde ter heerlijkheid Gods. 2 Korintiers 4:13-15

Ik kan spreken over feitelijke zaken die mij de kracht van mijn Heere en Meester bewijzen, want ik
heb de triomfen van Christus gezien. Ik heb mannen gezien die vroeger in zonde en dronkenschap
leefden, maar die eerlijk en nuchter werden; en ik heb gevallen vrouwen gezien die als
boetedoening aan Jezus' voeten werden gebracht. Al die tijd heeft de wagen van het Evangelie,
waarin ik gereden heb, mensen gevangen om de triomfen van Christus te vereren. Al die tijd heeft
menigeen besloten de wegen van de zonde te verlaten en zich tot de levende God te bekeren, en ik
moet geloven in de kracht van de goddelijke genade; ik kan er niet aan twijfelen. Het bewijs van wat
een boom is, wordt gevonden in de vrucht, en de vrucht is het meest overvloedig. Vraag de
zendelingen wat Christus in de zuidelijke zeeén heeft gedaan en zij zullen u vertellen over eilanden,
ooit bewoond door naakte kannibalen, waar nu de mensen gekleed zijn en zitten aan de voeten van
Jezus. De hele wereld krioelt van de trofeeén van Christus en zal nog veel meer wemelen. "En wij
hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker
der wereld." (1 Johannes 4:14 SV), en we prediken met de volle overtuiging "dat de aarde vol zal zijn

van de kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken." (Jesaja 11:9 SV).
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