TREKT OP, BEZIT HET ERFELIJK

Ziet, de Heere, uw God, heeft dat land gegeven voor uw aangezicht; trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als

de Heere, uwer vaderen God, tot u gesproken heeft; vreest niet, en ontzet u niet. Deuteronomium 1:21

Er is een erfenis van genade, die we dapper in ons bezit zouden moeten nemen. Alles wat een
gelovige heeft gekregen, is ook verkrijgbaar voor een ander. Wij kunnen sterk in het geloof, vurig in
de liefde en overvloedig zijn in de arbeid. Er is niets wat ons kan verhinderen. Laten we gaan en het
in bezit nemen. De beste ervaringen en de helderste genade zijn voor ons net zo goed verkrijgbaar
als voor onze broeders. De Heere heeft het voor ons apart gezet. Niemand kan onze rechten daarop
ontkennen. Laten we opstaan en het in Zijn Naam bezitten. De wereld ligt voor ons om veroverd te
worden voor de Heere Jezus. Wij mogen geen land of hoek ervan onoverwonnen laten. De
achterbuurt in de buurt van ons huis ligt niet voor ons, om onze inspanningen te belemmeren, maar
om het aan hen te geven. We moeten alleen genoeg moed verzamelen om door te gaan, en we
zullen donkere huizen en harde harten voor Jezus winnen. Laten we nooit mensen in een straat of
steeg achterlaten om te sterven omdat we niet genoeg vertrouwen hebben in Jezus en Zijn
evangelie om het land in te nemen en het te bezitten. Geen plek is te donker, geen persoon is zo

onheilig dat hij buiten de kracht van de genade is. Lafaard, ga weg! Geloof, ga naar de verovering.
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