Tranen, een bewijsvan kracht

Hij die vedl liefheeft, zal veel wenen. Veel liefde en vedl verdriet moeten in dit tranendal
samengaan. Soms zijn tranen een bewijs van kracht. Er zijn perioden dat ze het voortreffelijkstein
de wereld zijn. De tranen van boetelingen zijn kostbaar; een beker ervan zou het losprijs van een
koning waard zijn. Het is geen teken van zwakheid wanneer een mens weent om zijn zonden; het
toont aan dat hij een sterk gemoed heeft; meer nog, dat hij kracht van God heeft, die hem in staat
stelt zijn begeerten te verzaken en zijn hartstochten te overwinnen, en zich tot God te wenden met
volle overtuiging van het hart.
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