TRAGE LEERLINGEN

Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige
gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult
mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een

gevoelen zijnde. Filippenzen 2:1-2

Uen ik zijn noch de Alpha, noch Omega van de wet, want we hebben alle geboden overtreden. We
hebben niet eens het eerste gebod ervan geleerd: "Gij zult liethebben den Heere, uw God, met
geheel uw hart", en ik weet zeker dat we maar heel weinig weten van het volgende: "Heb uw naaste
lief als uzelf". Ook al zijn we vernieuwd door de genade, we zijn erg traag om de heiligheid en de
geestelijkheid van de wet te leren; we wankelen zo dikwijls dat we het doel missen. Maar, geliefde,
als u de wet in vervulling wilt zien gaan, kijk dan naar de persoon van onze gezegende Heere en
Meester. Wat een liefde voor God is er! Jezus heeft zo lief gehad, dat alle liefde, die ooit in de
menselijke boezem glanste, als ze samengebracht kon worden, slechts als een vonk zou zijn, terwijl
Zijn grote liefde voor de mens zou zijn als een vlammende oven, die zeven keer zo heet is als de
menselijke fantasie kan bevatten. Sta niet toe, geliefde vrienden, als u in Christus Jezus bent, dat de
wet uw bang of verdrietig maakt wanneer u denkt aan uw mislukkingen in gehoorzaamheid, alsof ze
uw ziel zouden vernietigen. Zoek naar heiligheid, maar maak van heiligheid nooit uw vertrouwen.
Zoek naar deugdzaambheid, streef er naar; maar als u uw eigen onvolkomenheden ziet, wanhoop dan
niet. Uw reddende gerechtigheid is de gerechtigheid van Christus; datgene waarin God u aanneemt
is de volmaakte gehoorzaamheid van Christus; en we zeggen opnieuw, in de woorden van de tekst,

Jezus Christus is de "Alfa en Omega, het begin en het einde" (Openbaring 22:13).
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