TOT HIERTOE GEZEGEND

Toen spraken de kinderen van Jozef tot Jozua, zeggende: Waarom hebt gij mij ten erfdeel maar een lot
en een snoer gegeven, daar ik toch een groot volk ben, voor zoveel de HEERE mij dus verre gezegend

heef? Jozua 17:14

Kunt u niet zeggen: ‘Tot hiertoe heeft de Heere mij gezegend’? Heeft Hij u ooit een van de
zegeningen onthouden die gewoon zijn voor het verbondsvolk? Heeft Hij u ooit gezegd dat u niet
mag bidden of dat u geen vertrouwen mag hebben? Heeft Hij u ooit verboden uw zorgen op de
Heere te werpen? Heeft Hij u de gemeenschap met Zichzelf en Zijn dierbare Zoon ontzegd? Heeft
Hij enige belofte aan u onthouden? Heeft Hij u uitgesloten van enige voorziening van Zijn liefde? Als
u Zijn kind bent, dan weet ik dat dat niet het geval zal zijn, maar dat u van harte kunt uitroepen: ‘Tot
hiertoe heeft de Heere mij gezegend.’ Die eer valt alle heiligen te beurt. Door Zijn genadige liefde in
het verleden, garandeert de Heere aan Zijn verlosten die zegeningen ook in de toekomst, want nooit

onttrekt Hij Zijn goedertierenheid aan degenen die in het licht daarvan wandelen.
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