TOT GOD ROEPEN

Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen. Psalm 55:17

Als we de zegeningen zouden verkrijgen zonder dat we daarom gevraagd hebben, zouden we ze
maar heel gewoon vinden, maar het gebed maakt de gewone steentjes van Gods tijdelijke weldaden
kostelijker dan diamanten; door het geestelijke gebed worden de diamanten geslepen, waardoor ze
nog meer gaan glinsteren. Als u zoals Jakob met de engel worstelt en bijna het onderspit delft, vraag
dan de Heilige Geest uw arm kracht te geven. Bedenk dat de Heilige Geest het wagenwiel is van het
gebed. Het gebed is de strijdwagen, het verlangen trekt die voort, maar de Heilige Geest is het wiel
waardoor de wagen in beweging komt. Als ik ernaar verlang naar de meest waarschijnlijke plaats te
gaan waar de Heere mij wil ontmoeten, dan zou ik naar het huis des gebeds gaan, want in de
prediking wordt het Woord het meest gezegend, maar ik denk dat ik evenzeer zou verlangen naar
het lezen van de Schriften, want ik zou over ieder vers nadenken en zeggen: ‘Dit vers is tot zegen
van veel zielen geweest, dus waarom niet voor mij? Ik bevind mij tenminste in de vijver van
Bethesda; ik wandel tussen de zuilengallerijen en wie weet zal de engel de vijver van het Woord in

beweging brengen, terwijl ik daar hulpeloos naast lig en uitzie naar de zegen.’
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