Toon de wonderen van Uw goedertierenhed

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon
“Voor ledere Morgen”
Toon de wonderen van Uw goedertierenheid. Psalm 17:7

Alswij onze gaven met ons hart geven, geven wij op de juiste manier. Maar vaak moeten wij in dit
opzicht schuld belijden. Zo was het niet met onze Heer en Meester. Zijn zegeningen deelt Hij altijd
uit vanuit de liefde van Zijn hart. Hij stuurt ons niet het koud geworden overschot van Zijn
overvloedige tafel, maar Hij geeft ons te eten van Zijn eigen bord; Hij bereidt onze maaltijd met de
kruiden van Zijn rijke liefde. Als Hij een gift in onze handen drukt, gaat die vergezeld van een
warme handdruk. De manier waarop Hij geeft, is even kostbaar als dat wat Hij geeft. Hij komt in
onze huizen met Zijn vriendelijke boodschap en Hij gaat daar naast ons zitten. Hij doet niet zoals
sommige trotse bezoekers van een armelijke hut doen. Hij veracht onze armoede niet. Hij gaat naast
ons zitten in onze zwakheid. Wat komen er gezegende woorden van Zijn vriendelijke lippen. Wat is
Zijn omhelzing vol liefde! Al zou Hij ons alleen maar kleinigheden gegeven hebben, zou de manier
waarop Hij die gaf, ze toch van onschatbare waarde gemaakt hebben. Maar Zijn kostbare
geschenken worden in een gouden mand gegeven. Het is niet mogelijk om aan de oprechtheid van
Zijn liefde te twijfelen. Er staat een bloedend hart op a Zijn zegeningen afgedrukt. Hij geeft mild
en verwijt niet. Er is niet de kleinste aanduiding waaruit wij zouden kunnen opmaken dat Hij ons
lastig vindt. Er is geen enkele koude blik in Zijn ogen. Hij verheugt Zich in Zijn genade en drukt
ons aan Zijn borgt, terwijl Hij Zijn leven voor ons uitstort. Zijn balsem verspreidt een geur die
aleen Zijn hart kan verspreiden, De honing die Hij geeft, heeft zo’ n heerlijke smaak, dat wij die
nergens anders kunnen ontvangen. Is het ook jouw wens om de gemeenschap met onze Heere steeds
te beleven en elke keer opnieuw te proeven dat Hij goed is?
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