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TOEWIJDING TOT DE HEERE

De liefde tot Christus effent het pad der plicht en geeft de voeten vleugels om het te bewandelen;

zij maakt het leven tot een oprechte toewijding. De liefde heeft een helder oog; maar zij kan slechts

één ding zien, - zij is blind voor alle belangen behalve die van haar Heere; zij ziet de dingen in het

licht van Zijn heerlijkheid, en weegt de daden in de weegschaal van Zijn eer; zij beschouwt het

koningschap als een nutteloos iets als zij niet voor Christus kan heersen, maar zij verheugt zich in

dienstbaarheid evenzeer als in eer, als zij daardoor het koninkrijk van de Meester kan bevorderen;

het einde verzacht al haar middelen; haar voorwerp verlicht haar zwoegen, en neemt alle

vermoeidheid weg.
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