TOEKOMSTIGE ZONDELOOSHEID

Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid. Judas

1:24

Denk eens na over dat prachtige woord ‘smetteloos’ Nu zijn we daar nog lang niet, maar omdat
onze Heere altijd streeft naar perfectie in Zijn liefdevolle werk, zullen we het op een dag bereiken.
De Verlosser, die Zijn volk tot het einde toe bewaart, zal hen uiteindelijk aan Zichzelf voorstellen als
“een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” Alle
juwelen in de kroon van de Verlosser zijn zonder smet. Alle dames die de bruid van het Lam bijstaan,
zijn zuivere maagden zonder vlek of smet. Maar hoe zal Jezus ons onberispelijk maken? Hij zal ons
wassen van onze zonden in Zijn eigen bloed, totdat we wit en schoon zijn als Gods zuiverste engel;
en we zullen gekleed worden in Zijn gerechtigheid, die de heilige die ze draagt absoluut
onberispelijk maakt, volmaakt in Gods ogen. Het werk van de Heilige Geest in ons zal dan volledig
voltooid zijn. Hij zal ons zo volmaakt heilig maken dat we geen enkele neiging tot zonde meer
hebben. We zullen heilig zijn zoals God heilig is, en voor eeuwig in Zijn aanwezigheid wonen.
Heiligen zullen niet misstaan in de hemel; hun schoonheid zal even schitterend zijn als de plaats die
voor hen is voorbereid. Zonde zal verdwenen zijn, Satan buitengesloten, verleiding voorgoed

voorbij, en wij zullen “smetteloos” voor God staan. Daar zal de hemel pas echt zijn!

Gebed: Heere, reinig mij volkomen en maak mij smetteloos door het bloed van Jezus. Geef mij het
verlangen en de kracht om Uw wil te doen, zodat ik eeuwig in Uw heilige aanwezigheid mag

verblijven. Amen.
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