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Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar
doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal,
want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna

verdwijnt. Jakobus 4:13-14

Wat is het leven van een man die zwoegt in het bedrijfsleven, geld verdient, rijk wordt en sterft? Het
eindigt met een paragraaf in de krant, waarin wordt verklaard dat hij zoveel geld had toen hij stierf:
de ellendige was zelf niets waard; zijn nalatenschap had waarde; hij had er geen. Als hij iets waard
was geweest, zou hij zijn geld aan het goede in de wereld hebben gegeven, maar als een waardeloze
rentmeester legde hij zijn meesters voorraden op een hoop om te rotten. Het leven van massa's
mensen is zelfzuchtig. Maar een leven dat voor Jezus wordt geleefd, ook al gaat het om het dragen
van een kruis, is nobel, heldhaftig en verheven. Een leven dat geheel gewijd is aan Christus en Zijn
kruis, dat is het echte leven; het is verwant aan het leven van de engelen; ja, hoger nog, het is het
leven van God in de zielen van de mensen. O, u die een vonk van ware adel hebt, probeert een leven
te leiden dat het waard is om te leven, het waard is om te herinneren. Sommigen van u zouden nu
het kruis op uw schouders moeten voelen komen als u denkt aan de noden van degenen onder wie
u leeft. Zij sterven door gebrek aan kennis, zijn rijk of arm, onwetend van Christus, velen van hen
geloven in hun zelfrechtvaardigheid. Ze gaan ten onder, heb u geen medelijden met hen? Is uw hart
in staal gekeerd? Ik weet zeker dat u niet kunt ontkennen dat er van u verlangd wordt dat u een

serieus en krachtig leven leidt.
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