TROUWT MET MVR SUSANNAH THOMPSON

De lucht was koud en vochtig in Londen op 8 januari 1856. Het weer verhinderde echter niet dat de
menigte de straten opging, de wegen blokkeerde en het gebouw van de New Park Street Chapel
binnenstroomde. Meer dan 2.000 mensen werden van het overvolle gebouw afgewend en namen
vervolgens hun plaats in met de rest van de menigte die de straten vulde om zo dicht mogelijk bij de
kapel te staan. De mensen waren verzameld in de hoop een glimp op te vangen van het inmiddels
beroemde Londense echtpaar. Hoewel de wolken laag hingen en het koud was, was die zaterdag in
januari een dag van grote vreugde, want het was de huwelijksdag van Charles Spurgeon en

Susannah Thompson.
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