
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

EERSTE PREKEN IN DE EXETER HALL

Geen kapel leek groot genoeg om de mensen onderdak te bieden die Spurgeon wilden

horen. Exeter Hall kon wel vijf duizend mensen ontvangen, Spurgeon zag deze ruimte wel zitten.

Het was vooral gebouwd om speciale evangelische bijeenkomsten te houden. Verschillende

vrienden stelden voor om het mogelijk te gebruiken voor zijn kerkdiensten. De eigenaars verhuurde

de zaal voor specifieke religieuze conferenties, maar het was ongehoord om hem te verhuren voor

een regelmatige reeks van religieuze erediensten door een confessionele kerk. Toch, zo

argumenteerde Spurgeon, is dit de plaats bij uitstek. Spurgeon preekte in Februari van het jaar 1855

voor de eerste keer in Exeter Hall.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


