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TIJD MET GOD

Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn

overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij in de HEERE verblijden. Psalm 104:33-34

Als we God steeds meer willen loven en prijzen, dan moeten we onze persoonlijke relatie met

Hem verdiepen. Want God wordt geprezen door eerlijk gebed en oprechte aanbidding. Preken zijn

belangrijk, maar ze zijn als zaad; de echte vrucht is de lof die eruit voortkomt. Denk eraan: het

groene blad van de tarwe is als de preek, maar de tarweaar zelf is het lied dat jij zingt, het gebed

waarin je jezelf met God verenigt. Het echte doel van ons leven is om God lof te brengen. Zoals de

catechismus zegt — en ik kan het niet beter verwoorden — “Het hoogste doel van de mens is om

God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verheugen.” Wanneer we Hem in ons persoonlijke

leven waarlijk verheerlijken, dan raken we precies het hart van ons bestaan. Wil je God meer

prijzen? Vraag dan om genade, zodat je toewijding in je persoonlijke relatie met Hem naar een hoger

niveau kan stijgen. Uit mijn eigen ervaring ben ik steeds meer overtuigd dat hoe diep onze

persoonlijke omgang met God is, bepaalt hoe sterk ons karakter is en hoe krachtig ons werk voor

Hem onder de mensen zal zijn. Laten we daar dus goed op blijven letten.
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