TER VERANTWOORDING GEROEPEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Laat mij weten waarover U mij ter verantwoording roept. Job 10 vers 2

Misschien ben jij wel heel bedroefd op dit moment. Het kan zijn dat de Heere dit toelaat om jouw
genadegaven te ontwikkelen. Er zijn sommige gaven, die nooit ontdekt zouden zijn, als je deze
beproevingen niet had ondergaan. Het geloof is in de zomer niet zo krachtig als in de winter. De
liefde is vaak als een glimworm, die maar weinig licht geeft, behalve in dikke duisternis. De hoop is
zoals een ster, die niet gezien wordt in de zonneschijn van voorspoed, maar alleen ontdekt wordt in
de nacht van de beproeving. Beproevingen zijn vaak de onbetekenende metalen waarin God de
juwelen van de genadegaven van zijn kinderen zet, om ze mooier te laten schitteren. Misschien heb
je een poosje geleden in je gebed wel gezegd: ‘Heere, ik ben er zo bang voor dat ik geen geloof heb.
Laat mij toch zien dat ik geloof heb! Misschien bad je toen, terwijl je het niet wist, wel om
beproevingen. Want hoe zou je te weten kunnen komen dat je geloof hebt wanneer het niet
geoefend wordt? Steun op de gedachte dat God ons vaak beproevingen stuurt zodat onze talenten
aan het licht komen, en wij ze zelf kunnen ontdekken. Groei in de genade is het gevolg van
geheiligde beproevingen. God neemt ons vaak onze genoegens af met het doel om betere
Christenen van ons te maken. Hij oefent Zijn soldaten niet in tenten van gemak en rijkdom, maar
door hen in het open veld te brengen en hen te laten wennen aan lange marsen en zwaar werk. Hij
laat hen rivieren doorwaden en overzwemmen, bergen beklimmen en vele kilometers voortgaan
met zware lasten van verdriet op hun schouders. Door dit alles te overdenken, krijg je misschien
een ander licht op de moeilijkheden die je vandaag ondervindt. Is dit niet de reden waarom Hij jou

ter verantwoording roept?
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