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TENZIJ DAT GIJ TEKENEN EN WONDEREN ZIET, ZO ZULT GIJ
NIET GELOVEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Johannes 4:48

Het hunkeren naar wonderen was een ziekteverschijnsel, aan de mensen eigen in de dagen van

onze Heiland; vaste spijzen stieten zij van zich af en zij reikhalsden slechts naar het wonderdadige.

Het Evangelie, dat zij zo zeer nodig hadden, wilden zij niet; de wonderwerken, die Jezus niet altijd

wilde verrichten, eisten zij dringend. Velen in onze dagen moeten ook tekenen en wonderen zien, of

zij willen niet geloven. Sommigen hebben gezegd: "ik moet grote zielsangst gevoelen, of ik zal nooit

in Jezus geloven." Hoe dan, indien gij die nimmer gevoelen zult, zoals waarschijnlijk het geval zal

zijn? Wilt gij uit spijt tegen God naar de hel gaan, omdat Hij u niet als een ander wil behandelen? Er

zijn er die bij zichzelf zeggen: "indien ik een droom had, of een onverwachte schok of ik weet zelf

niet wat gevoelde, dan zou ik geloven." Aldus waant gij, nietswaardige stervelingen dat de Heere

zich door u de wet zal laten stellen. Gij zijt bedelaars aan zijn poort, om genade vragend, en gij zult

er op uit zijn Hem wetten voor te schrijven, hoe Hij die genade zal hebben uit te delen! Meent gij, dat

Hij zich hieraan zal onderwerpen? Mijn Meester is liefdevol van aard maar Hij heeft een

koningshart; Hij laat zich geen wetten stellen. Hij houdt de vrijmacht in al zijn handelingen aan zich.

Indien dit misschien uw geval is, waarom lieve lezer, hunkert gij naar tekenen en wonderen? is het

Evangelie zelf niet een teken en wonder? Is dit niet het wonder van de wonderen, dat "God alzo lief

de wereld heeft gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem

gelooft, niet verderve?" Voorzeker dat dierbaar woord: "die wil, neemt van het water des levens om

niet"; en die plechtige belofte: "Hij die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen", zijn beter dan

tekenen en wonderen! Een waarachtigen Zaligmaker moest men geloven. Hij is de waarheid zelf.

Waarom zou gij het bewijs vragen voor de waarheid van een, die niet liegen kan? De duivels zelfs

erkenden Hem als de Zoon van God; zult gij Hem wantrouwen? 
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