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TE DRUK

Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Psalm 116:2

Op een dag kreeg Spurgeon van een vriend kaartjes om naar een oratorium van Händel te gaan

luisteren. Dit concert was in het Crystal Palace in Londen, niet ver van waar hij woonde. Een

oratorium is een muziekstuk met een orkest en zangers die samen een verhaal vertellen. George

Händel, een componist uit de achttiende eeuw, schreef 29 oratoria. Veel daarvan gaan over

verhalen uit de Bijbel, bijvoorbeeld over Esther, Jozef, Jozua, Simson, Saul en Salomo. Misschien heb

je wel eens gehoord van zijn beroemdste oratorium, ‘De Messias’. Maar wie is de Messias? Dat is

degene die God had beloofd in het Oude Testament: de Heere Jezus Christus zelf. In het oratorium

staan veel stukken uit de Bijbel over Jezus, en misschien ken je het bekende ‘Hallelujah Chorus’. Het

is echt de moeite waard om te luisteren!  Het zou mij niet verbazen dat als Spurgeon naar ‘De

Messias’ zou zijn gaan luisteren, hij er ongetwijfeld van zou hebben genoten! Gratis kaartjes voor

een prachtig muziekstuk!

Spurgeon was vast dankbaar voor de kaartjes, maar hij ging niet. Hij had het te druk. Denk eens aan

de dingen die hij moest doen, dingen die veel van zijn tijd in beslag namen. Hij moest preken en

bijbelstudies voorbereiden, boeken schrijven, brieven beantwoorden, vergaderingen bijwonen,

mensen leren kennen die lid wilden worden van de kerk, en mensen helpen met problemen. Ook

moest hij letten op wat er gebeurde op het college en in het weeshuis, en nog veel meer. Druk? Dat

kun je wel zeggen!  Maar weet je waar Spurgeon op de dag van het oratorium in het bijzonder mee

bezig was? Hij ging die dag op bezoek bij een arme oudere man die in een van de armste wijken van

Londen woonde. Deze man lag al zesentwintig jaar in bed. Dus in plaats van te genieten en naar

mooie muziek te luisteren, besteedde Spurgeon zijn tijd aan het bijstaan van een onbekende, arme,

zieke, oude man! Hij bezocht hem trouwens niet alleen die ene dag. Hij ging vaak bij hem langs en

nam elke keer iets nuttigs mee, zoals eten of kleding.

Die oude man had Spurgeon eigenlijk nog nooit ontmoet, totdat Spurgeon op de een of andere

manier over hem en zijn ziekte hoorde. De oude man zei dat Spurgeons aanwezigheid voor hem
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leek op de aanwezigheid van een engel! Spurgeon had het te druk om te kunnen genieten, maar niet

te druk om een oude, zieke man te bezoeken. In dat opzicht was hij net als de Heere Jezus Christus.

Je zou kunnen denken dat de Heere Jezus het te druk heeft om met jou bezig te zijn. Hij is tenslotte

de Heere en regeert vanuit de hemel over alle dingen. Het is waar, hij bestuurd de hele wereld, maar

heeft toch heeft Hij het niet te druk om naar je te luisteren, met je te praten en je te zegenen. “Ik

heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij,

daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen” (Psalm 116:1-2).
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