
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

STUIFZAND

Christus is alles en in allen. Kolossensen 3:11b

Er zijn er die denken dat Christus alles is in sommige dingen, maar zij hebben niet ingezien dat

volledige onderwijs van de tekst, dat er staat: „Christus is alles en in allen". „Hij is alles", zeggen zij,

„in rechtvaardigmaking; Hij is het die ons al onze zonden vergeeft en ons bekleedt met Zijn

gerechtigheid, maar wat onze heiligmaking betreft, die moeten wij zelf uitwerken; en wat onze

volharding tot het einde aangaat, die hangt geheel van onze waakzaamheid af. Zijn wij niet alle uur

in gevaar? Zijn er niet enkele punten die afhankelijk zijn van onze deugd en goedheid?"

Geliefden, God verhoede dat ik een woord zou zeggen tegen de ernstigste waakzaamheid, tegen de

ijverigste pogingen, maar ik smeek u, plaats ze niet verkeerd, of spreek niet alsof de eindelijke

zaligheid van de gelovigen gegrond ware op zulk stuifzand. Wij zijn behouden in Christus. Wij zijn in

Hem volmaakt. Wij zijn geheiligd in Christus Jezus: „En Hij is ons geworden wijsheid van God,

rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing". „Christus is alles", niet alleen in de eerste

schreden van mijn geloof, maar ook in de laatste. Hij is de Alpha en de Omega; Hij is het begin en het

einde, zegt de Heere.
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