STRIJDEN TOT DE OVERWINNING

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods

is. Openb.2:7

Niemand mag vluchten ten dage van de strijd of weigeren ten heilige oorlog te gaan. Wij moeten
strijden als wij graag willen regeren en wij moeten de strijd voortzetten, totdat wij elke vijand
overwinnen, of anders is deze belofte niet voor ons, want zij is slechts voor "hem, die overwint”. Wij
moeten de valse profeten overwinnen, die in de wereld zijn gekomen, en ook al het kwaad, dat met
hun lering gepaard gaat. Wij moeten onze eigen zwakmoedigheid overwinnen, en de neiging om af
te wijken van onze eerste liefde. Lees de gehele brief van de Geest aan de kerk te Efeze. Als wij door
genade de slag winnen, zoals dat het geval zal zijn als wij waarlijk onze overwinnende Leidsman
volgen, dan zullen wij zelfs tot middenin het paradijs van God worden toegelaten en het zal ons
worden toegestaan de cherub en zijn vlammend zwaard voorbij te gaan, en wij zullen komen bij de
bewaakte boom: als iemand daarvan eet zal hij leven voor altijd. Zo zullen wij ontkomen aan de
eindeloze dood, die het oordeel is over onze zonde, en het eeuwige leven verwerven, dat het zegel
is van onschuld, en de vrucht van de onsterfelijke beginselen van goddelijke heiligheid. Kom, mijn
hart, vat moed! Het ontvluchten van de strijd zal betekenen het verliezen van de vreugde van een

nieuw en beter Eden. Het strijden tot aan de overwinning is een wandelen met God in het Paradijs.
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