STRIJDEN ONDER ZIJN BANIER

Laat je inspanningen niet eindigen in tranen, louter wenen zal niets doen zonder inspanning. Sta op;
jij die een stem en macht hebt om deze te gebruiken, gaat heen en predik het Evangelie, predik het
in elke straat en laan van deze grote stad; jij die rijkdom hebt, gaat heen en besteedt het voor de
armen, en zieken, en behoeftigen, en stervenden, aan hen die niet zijn onderwezen, de onverlichte;
Jij, die tijd hebt, gaat heen en besteedt die aan goede daden,; jij, die kracht hebt in het gebed, gaat
heen en bidt; - ieder naar zijn post, ieder naar zijn wapen in deze dag van strijd; Strijd vandaag nog
voor God en voor Zijn waarheid; voor God en voor het recht; laat ieder van ons, die de Heere kent,

trachten te strijden onder Zijn banier!
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