STREK JE HAND UIT OM TE WERKEN

In de avond van de dag zijn er mogelijkheden in overvloed: de mensen komen terug van hun werk
en de ijverige zielenwinner vindt tijd om de liefde van Jezus overal te vertellen. Heb ik geen
avondwerk voor Jezus? Zo niet, laat mij dan niet langer mijn hand onthouden van een dienst die
overvloedige arbeid vereist. Jezus gaf Zijn beide handen aan de nagels; hoe kan ik dan één van de
mijne terughouden van Zijn gezegend werk? Dag en nacht heeft Hij gezwoegd en gebeden voor mij;
hoe kan ik ook maar één uur geven aan zelfzuchtige lankmoedigheid? Sta op, lui hart; strek je hand
uit om te werken, of hef haar op om te bidden; hemel en hel zijn ernstig; laat ik ook zo zijn, en

vanavond goed zaad zaaien voor de Heere, mijn God.
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