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STOP GOD NIET IN EEN DOOS!

Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal

vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Romeinen 14:4

God heeft duizend manieren om Zijn doelen te bereiken. Hij zou elke steen in Samaria in een brood

kunnen veranderen en het stof van de straten tot meel kunnen maken, als Hij dat wilde. Als Hij

voedsel in de wildernis heeft gestuurd zonder oogst, en water in de wildernis zonder wind en

zonder regen, dan kan Hij doen wat Hij wil en Zijn eigen werk op Zijn eigen manier doen. Laten we

de Heilige van Israël niet beperken tot een speciale manier van handelen. Wanneer we horen dat de

mensen ertoe gebracht worden om op nieuwe manieren te arbeiden, laten we dan niet het gevoel

hebben dat dit verkeerd is, maar laten we hopen dat het zeer waarschijnlijk juist is, want we moeten

ontsnappen aan deze afschuwelijke sleur en ellendige conventionele methodes, die eerder hinderlijk

dan nuttig zijn. Sommige zeer stereotiepe broeders vinden het een misdaad voor een evangelist om

het Evangelie te bezingen; en het Amerikaanse orgel vinden zij vreselijk! Een dezer dagen zal een

ander stel behoudende zielen een dienst zonder dergelijke dingen nauwelijks kunnen doorstaan,

want de gruwel van het ene tijdperk is het ideaal van het volgende. Laat ieder mens in zijn waarde

want God gebruikt ze allemaal; en als er toevallig een of andere eigenaardigheid is, dan is dat des te

beter. God maakt Zijn dienaren niet op de manier zoals mensen vloeibaar metaal in mallen giet; Hij

heeft voor ieder mens een bijzonder werk, en laat ieder mens zijn eigen werk doen op zijn eigen

manier, en moge God hem zegenen.
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