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STERREN

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,

de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt… Psalm 8:4

Spurgeon bracht graag een bezoek aan Schotland, met zijn prachtige bergen en dalen. Misschien

ben je er wel eens geweest, of heb je zelfs het genoegen er te wonen, zoals ik! Op een dag was hij in

een prachtige Schotse vallei met een van zijn vrienden, die ook voorganger van een kerk was - de

heer Williams. Ze waren aan het kletsen over verschillende dingen, toen Spurgeon een idee kreeg.

Hij zei: "Geef me een tekst, Williams, dan zal ik voor jou preken!" Als iemand dat tegen jou zou

zeggen, welke tekst uit de Bijbel zou je dan kiezen? Misschien zou je een bekend vers kiezen, zoals

Johannes drie vers zestien. Weet je wat daar staat? Het is een heel mooi vers om in gedachten te

houden. Zoek het op en doe je best om het woord voor woord te onthouden. Maar Williams koos

dat vers niet, eigenlijk koos hij helemaal geen bekende tekst. Hij kende Spurgeon goed, en hij wilde

het hem niet gemakkelijk maken. Hij probeerde een vers te bedenken waarvan hij hoopte dat het

moeilijk zou zijn om uit te preken. Hij zag het als een uitdaging! Hij dacht er goed over na, en

uiteindelijk koos hij dit vers, en vooral het laatste deel: "De glans van de zon is verschillend, en de

glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt

in glans van de andere ster." (1 Korintiërs 15:41). Ik denk niet dat veel predikers uit dat vers zouden

willen preken, althans niet spontaan - ik in ieder geval niet! 

Maar Spurgeon was een hele slimme man, die van veel dingen veel wist. Op eens begon hij zijn

spontane preek met het beschrijven van de heerlijkheid van bijzondere sterren uit verschillende

sterrenstelsels, waarbij hij telkens de naam en hun positie aan de hemel gaf. Williams luisterde in

verwondering, en wenste dat hij het allemaal kon opschrijven! Hij zei, terugkijkend op die

verbazingwekkende preek: "Ik heb hem nooit iets zó bijzonders horen doen, zelfs niet toen hij voor

duizenden mensen preekte!" Spurgeon moet vaak naar de sterren hebben gekeken. In de Bijbel

wordt iemand genoemd die ook naar de hemel keek, koning David. Hij schreef: "Als ik Uw hemel zie,

het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt wat is dan de

sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?" (Psalm 8:4-5). Kijk als
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het nacht is (of, vroeg in de ochtend als het nog donker is), eens uit je raam of je sterren ziet. Wat

zijn ze ver weg, daarboven, fonkelend aan de nachtelijke hemel! Bedenk dan, net als David, dat God

ze allemaal heeft gemaakt - en nog vele andere die wij niet kunnen zien. Hij is de God Die alles

geschapen heeft. Realiseer je dan dat Deze grote en heerlijke God belangstelling heeft voor kleine

mensen zoals jij en ik. Hij stuurde zelfs Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, de wereld in om allen te

redden die hun vertrouwen in Hem stellen. En als je het Evangelie van Johannes, hoofdstuk drie

vers zestien, hebt opgezocht, dan weet je ook dat dit vers dat zegt!

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories
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