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STA OP, NEEM UW MATRAS OP EN WANDEL

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Jezus zei tot hem: "Sta op, neem uw matras op en wandel. Johannes 5:8

Evenals vele anderen, wachtte de zieke man totdat er een wonder zou geschieden, een teken zou
worden gegeven. Treurig staarde hij op het badwater, maar geen engel kwam, tenminste niet voor
hem; en toch menende dat dit zijn enige kans was, bleef hij wachten, niet wetende, dat er Een in zijn
nabijheid was, Wiens woord hem in een oogwenk kon genezen. Velen verkeren in hetzelfde geval:
zij wachten op een buitengewone aandoening, een merkwaardige indruk, een hemels gezicht; zij
wachten tevergeefs. Gesteld dat, in enkele gevallen, buitengewone tekens gezien worden, deze zijn
evenwel zeldzaam en niemand heeft het recht ze voor zichzelf te verwachten; vooral niemand, die
zijn machteloosheid voelt om van de beroering van het water gebruik te maken, zelfs al had die
plaats. Het is een treurige gedachte, dat tienduizenden ook nu wachten, bij het gebruik van
middelen, instellingen, geloften, voornemens, en reeds onheuglijke tijden gewacht hebben, doch
tevergeefs, geheel tevergeefs. Ondertussen vergeten deze arme zielen de tegenwoordige
Zaligmaker, die hen toeroept, op Hem te zien en behouden te worden. Hij zou ze terstond kunnen
genezen, maar zij willen liever wachten op een engel en een wonder. Op Hem te vertrouwen is de
zekere weg tot elke zegen, en Hij is het meest onvoorwaardelijke vertrouwen waard, maar het
ongeloof maakt, dat men de koude voorhoven van Bethesda boven zijn van liefde brandende borst
verkiest. O mocht de Heere zijn oog vestigen op de menigte van degenen, die deze avond in dit
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geval zijn; moge Hij de geringachting van zijn goddelijke macht vergeven, en ze met die zachte,
dringende stem toeroepen om van het bed van de wanhoop op te staan en in de kracht des geloofs
hun matras op te nemen en te wandelen. O Heere! hoor onze bede voor die allen, in dit stille uur van
zonsondergang, en mogen zij, eer de dag aanlicht, zien en leven.  Lieve lezer. is er iets in dit stukje
voor u? 
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