
 

Het gevaar dat Spurgeon kon overkomen

Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel. Spreuken 16:5

Spurgeon was de populairste prediker van zijn tijd, en zijn kerk was in die tijd de grootste ter
wereld. Week na week gingen duizenden mensen naar de Metropolitan Tabernacle om hem te
horen. Zijn gedrukte preken gingen de hele wereld over en hij werd vaak genoemd in de kranten.
Denk daar even over na en vraag jezelf af: welke specifieke verleiding zou hij tegengekomen
kunnen zijn? Het antwoord is natuurlijk trots. Het zou heel gemakkelijk voor hem zijn geweest om
trots te worden op zijn gaven, zijn preken, zijn populariteit en hoe de Heere hem gebruikte.

Er was een vrouw die dit gevaar herkende en die hem vertelde dat ze vaak voor hem bad dat hij niet
trots zou worden. Ze zei: ‘Ik bid vurig voor u, dat u niet hoogmoedig wordt, want ik zie uw
gevaar!’ Later herhaalde ze dit verschillende keren. Elke keer als ze bij hem op bezoek kwam, wist
Spurgeon wat ze zou zeggen. Het was altijd hetzelfde, en uiteindelijk kende hij haar woorden uit
zijn hoofd.

Natuurlijk is het fijn als mensen voor je bidden, maar deze situatie begon een beetje vreemd te
worden. Spurgeon vroeg zich af of er een diepere reden achter deze voortdurende verwijzingen naar
hoogmoed zat en besloot daarom de volgende keer dat ze haar beroemde zin uitsprak, op een andere
manier te reageren. In plaats van te zeggen: ‘Dank u!’ of ‘Ik waardeer uw gebeden voor mij,’ zei
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hij dat hij het als zijn plicht beschouwde om voor haar te bidden, zodat zij niet hoogmoedig zou
worden.

Spurgeon was erg geamuseerd door haar antwoord. Ze zei: ‘Ik heb geen enkele neiging om trots te
worden! Ik heb zoveel ervaring dat ik geen gevaar loop om opgeblazen te worden.’ Hij vond haar
reactie echter de meest trotse uitspraak die ze had kunnen doen. Bovendien begreep hij dat de
mensen die haar kenden haar als de meest trotse persoon binnen een straal van zestien kilometer
beschouwden. Het was ironisch dat ze zich zorgen maakte over Spurgeons trots, terwijl ze in
werkelijkheid zelf met trots worstelde.

Hoogmoed ligt namelijk altijd op de loer. Denk er maar eens over na: je kunt trots zijn op het feit
dat je niet in de verleiding komt om trots te zijn, maar dat is dan ook weer hoogmoed. Je kunt ook
trots zijn op je nederigheid, ook dat is hoogmoed, zoals iemand ooit zei: ‘Ik ben de nederigste man
op aarde en ik ben er trots op!’ De Bijbel zegt: ‘Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een
gruwel‘ (Spreuken 16:5).

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.
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