SPREKEN IN DE WOESTIIN

Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.

Hosea 2:14

De goedheid van God ziet dat we verleid worden door zonde, en daarom probeert Hij om ons met
Zijn krachtige liefde te lokken. Herinneren we ons niet meer, dat de Minnaar van onze ziel voor het
eerst onze ziel in beslag nam, en ons zo wegleidde van al de verleidingen van de wereld! Hij zal dit
keer op keer doen wanneer Hij ziet dat wij in het kwaad verstrikt raken. Hij belooft ons af te
scheiden, want daar kan Hij het beste met ons handelen, en deze afgescheiden plaats moet geen
paradijs zijn, maar een woestijn, want op zo'n plek zal onze aandacht niet van onze God worden
afgetrokken. In de woestijnen van verdrukking wordt de aanwezigheid van de HEERE alles voor ons,
en we prijzen Zijn aanwezigheid boven de waarde die wij hadden gesteld toen we onder onze eigen
wijnstok en vijgenboom in de samenleving van onze medemensen zaten. Eenzaamheid en ellende
betekent meer voor ons en voor onze hemelse Vader dan enig andere middel. Wanneer de HEERE
ons zo lokt en afzondert heeft Hij ons belangrijke en troostrijke dingen te vertellen. Hij spreekt tot
ons hart, staat er in onze tekst. Oh, dat we deze belofte door ervaring krijgen uitgelegd! Getrokken
door de liefde, afgescheiden door beproeving, en getroost door de Geest der waarheid, mogen wij

de HEERE kennen en met vreugde zingen!
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