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SPREKEN EN LEVEN

Laat uw gesprek enkel zijn zoals het het Evangelie van Christus betaamt. Filippenzen 1:27 (Eng. vert.

KJV)

Het woord ‘gesprek’ gaat niet alleen over gezellig met elkaar praten. Het gaat óók over hoe we

leven, hoe we ons gedragen en wat mensen in ons zien. Dus laat me je dit vragen: welk gesprek

voert jouw leven eigenlijk? Het mooie is dat het Evangelie ontzettend eenvoudig is. Daarom zou ook

ons leven – in wat we doen, hoe we spreken, hoe we ons gedragen, zelfs in hoe we ons kleden – iets

van diezelfde eenvoud laten zien. Want juist in die eenvoud ligt een bijzondere schoonheid. Maar

dat is niet alles. Het Evangelie is ook moedig. Het spreekt zonder angst de waarheid, of mensen dat

nu willen horen of niet. En jij en ik, wij worden geroepen om daarin net zo trouw en standvastig te

zijn. Toch betekent dat niet dat we hard hoeven te worden, want het Evangelie is óók teder. Kijk

maar naar Jezus: “Het geknakte riet zal Hij niet verbreken.” Laten we dus proberen anderen te raken

en voor Christus te winnen, niet met harde woorden, maar door onze vriendelijkheid en onze daden

van liefde. Het Evangelie is bovendien doordrenkt van liefde. Het is de boodschap van een God die

zelf liefde ís, gericht aan een wereld die verloren dreigde te gaan. Denk eens terug aan wat Jezus

zei: “Heb elkander lief.” Wat zou het mooi zijn als er onder ons meer echte warmte en eenheid zou

zijn? Meer hartelijke liefde voor alle volgelingen van God – én meer teder mededogen met zij die

door anderen worden afgewezen of veracht. Vergeet dit niet: het Evangelie is heilig. Het doet niet

alsof zonde iets kleins of onbelangrijks is. Nee, zonde wordt alleen vergeven omdat Jezus

verzoening bracht. En als ons leven echt op dat Evangelie moet lijken, betekent dat dat wij bereid

moeten zijn dingen achter ons te laten die niet bij Hem passen. Dat doen we niet alleen voor Jezus,

maar ook voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Elke dag krijgen we opnieuw de kans om

een stapje dichter te groeien naar een leven dat steeds meer het goede nieuws van Jezus laat zien.
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