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SPIEGELBEELD VAN JEZUS

Ze waren verbaasd. En ze realiseerden zich dat ze bij Jezus waren geweest. Handelingen 4:13 Eng.

Vert.  NKJV

Als christen ben je geroepen om een levend beeld van Jezus te zijn. Mensen om je heen zouden in

jouw woorden, je houding en je daden iets van Hem moeten herkennen. Niet zomaar een vage

gelijkenis – niet dat iemand zegt: “Hij lijkt een beetje op Jezus” – maar dat ze duidelijk merken:

“Diegene is bij Jezus geweest. Hij heeft van Hem geleerd. Hij leeft zoals Jezus leefde.” Dat is wat een

christen hoort te zijn: een spiegelbeeld van Christus, zichtbaar in het dagelijks leven. Wees dapper,

zoals Jezus dapper was voor Zijn Vader. Volg Hem in een liefdevolle geest: denk vriendelijk, spreek

vriendelijk en handel vriendelijk, zodat mensen bijna vanzelf zullen zeggen: “Deze persoon is bij Jezus

geweest.” Volg Hem ook in Zijn heiligheid. Was Hij ijverig in het doen van goed? Dan mag jij dat ook

zijn. Was Hij zelfverloochenend en nooit gericht op Zijn eigen belang? Leef dan ook zo. Was Hij vurig

in gebed? Laat jouw gebed net zo diep en oprecht zijn. Had Hij een groot respect voor de wil van

Zijn Vader? Leer jij je daar dan ook aan over te geven. En was Hij geduldig onder druk? Neem dat

geduld van Hem over. En misschien wel het allermooiste: volg Hem in hoe Hij vergeving gaf. Vergeef

je vijanden, net zoals jij zelf vergeving van God hebt ontvangen. Overwin het kwaad door goed te

doen. Laat je vriendelijkheid, zelfs tegenover hen die je pijn hebben gedaan, zijn als vurige kolen die

harten zacht maken.
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