
 

Soms is de roede nodig

Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE. Psalm 34:20

Verliezen zijn vaak de middelen die God gebruikt om Zijn afgedwaalde schapen weer thuis te
brengen; als vurige honden brengen ze de afgedwaalden weer terug bij de herder. Hoe vaak hebben
wij geen christenen gezien die zich gehoorzaam aan de wil van de Heere overgaven bij droog brood
en harde arbeid. Als belijders rijk worden en met goederen vervuld, blazen ze vaak te hoog van de
toren en beroemen zij zich op eigen verdiensten. Evenals David roemen zij: ‘Mijn berg staat vast;
ik zal niet wankelen.’ Als de christen rijk wordt, een goede reputatie en een goede gezondheid
geniet en een gelukkig gezin heeft, dwaalt hij maar al te vaak af. Als hij een oprecht kind van God
is, zal er een roede voor hem klaar gemaakt worden. We hebben nooit zo’n goed leven, dan
wanneer we eenvoudigweg ons leven baseren op de Heere Jezus zoals Hij is en niet op onze
vreugden en verrukkingen. Het geloof zal nooit méér in kracht toenemen dan in tijden waarin we
tegenspoed ervaren. Als die tijden verhelderd worden met vertrouwen, vreugden, ervaringen,
gestalten en gevoelens en dergelijke, rijzen die nauwelijks ten hemel. Vertrouw op de kracht van uw
Heiland, gezegende ziel; beproef wat voor geloof u hebt en Hij zal u verschijnen met genezing
onder Zijn vleugelen. Ga van kracht tot kracht voort en u zult zegen op zegen ontvangen.
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