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SNOEIEN OM VRUCHT TE DRAGEN

Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij,

opdat zij meer vrucht drage. Johannes 15: 2

Dit is een kostbare belofte aan degene die leeft om vruchten te dragen. In eerste instantie lijkt het

een scherpe kant te hebben. Moet de vruchtbare tak worden gesnoeid? Moet het mes zelfs in het

beste en meest bruikbare snijden? Ja, dit is ongetwijfeld zo, want heel wat van het reinigende werk

van onze Heere wordt door middel van beproevingen gedaan. Het is niet het kwade maar het goede

dat de belofte van verdrukking in dit leven heeft. Maar het einde maakt de pijnlijke aard van de

middelen meer dan goed. Als we meer vruchten voor onze Heere kunnen voortbrengen, zullen wij

geen erg hebben in het snoeien en het verlies. Maar het reinigende werk wordt soms zonder

beproevingen door het Woord gewerkt, en dit neemt alles weg wat er in de bittere smaak van de

belofte leek te zijn. Wij zullen door het Woord vriendelijker en nuttiger worden gemaakt. De Heere,

Die ons tot een zekere maat vruchtbaar heeft gemaakt, zal ons nog meer bewerken, zodat wij een

nog veel hogere mate van vruchtbaarheid bereiken. Is dit niet een grote vreugde? Waarlijk, er is

meer troost in een belofte van vruchtbaarheid dan wanneer we verzekerd zouden zijn van rijkdom,

gezondheid of eer. Heere Jezus, vervul Uw genadige woord haastig aan mij en laat me overvloeien

van vruchten tot Uw lof!
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