SMEKEN OM VERSTERKING

Het is wijs, en ook onze noodzaak, God voortdurend te smeken om versterking van datgene wat Hij
in ons heeft gewerkt. Wij vergeten dikwijls dat de Auteur van ons geloof ook de Bewaker ervan moet
zijn. De lamp die in de tempel brandde, mocht nooit doven, maar moest dagelijks met verse olie
worden bijgevuld; op dezelfde wijze kan ons geloof alleen leven door te worden ondersteund met de
olie der genade, en die kunnen wij alleen van God zelf verkrijgen. Laten wij dus dag na dag tot onze
Heere gaan voor de genade en de kracht die wij nodig hebben. Wij hebben een sterk argument om
te pleiten, want het is Zijn werk van genade dat wij Hem vragen te versterken. Laat jouw geloof Zijn

kracht aangrijpen.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



