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SLECHTS BROKJES

En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, twaalf volle korven.

Mattheüs 14:20

Christus zorgt er altijd voor dat alle overgeschoten brokken opgeraapt worden. De algenoegzame

Heere is tevens de spaarzame God. Omdat Jezus net zoveel voedsel kon scheppen als Hij wilde,

denkt u misschien dat het eigenlijk de moeite niet loonde om alles wat er overgeschoten was, te

verzamelen, maar Hij deed het wel. Verkwisting is iets wat bij satan, niet bij God hoort. God gaat

niet verkwistend met de schepping om, en Hij is ook niet kwistig met wonderen. Hoewel de Heere,

als Hij zou willen, in deze plaats onmiddellijk vijftig evangeliedienaren kan opwekken, zal Hij dat

misschien toch niet doen. Wel wil Hij dat we gebruik zullen maken van de middelen die Hij ons

gegeven heeft. Als wij slechts brokjes zijn, dan is deze plaats niet de grond, maar de korf. We

moeten onszelf niet toestaan weggeworpen te worden, of verteerd te worden door dierlijke

hartstochten, of aan het verderf overgelaten te worden. We moeten in de voorraadschuur des

Heeren verblijven om te zijner tijd gebruikt te worden. Als we bereid zijn ons te laten gebruiken, dan

zullen we op een bepaald moment gebruikt worden.
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