SLECHT NIEUWS? VREES NIET!

Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. psalm 112:7

Christen, je hoeft niet bang te zijn voor slecht nieuws; want als je daar door van streek raakt,
waarin verschil je dan van andere mensen? Andere mensen hebben niet jouw God om naar toe te
vluchten; zij hebben Zijn trouw nooit ervaren zoals jij dat hebt gedaan. Het is geen wonder dat zij
gebukt gaan onder angst en verlamd raken door vrees. Maar jij zegt dat je een andere geest hebt: je
bent opnieuw geboren tot een levende hoop, en je hart richt zich op de hemel, niet op aardse
dingen. Als je nu net zo onrustig bent als zij, wat is dan de waarde van de genade die je zegt te
hebben ontvangen? Waar blijft dan de waardigheid van die nieuwe natuur waarvan je getuigt dat je
haar bezit? Als angst je hart vult, zul je gemakkelijk vervallen in de zonden die ook bij anderen in
moeilijke tijden zo vaak voorkomen. De goddelozen komen in opstand tegen God wanneer hen
slecht nieuws treft; zij morren en denken dat Hij hard met hen omgaat. Zal jij in dezelfde zonde
vallen? Zal jij de Heere provoceren zoals zij dat doen? Onbekeerde mensen grijpen vaak naar
verkeerde middelen om aan hun problemen te ontsnappen. Als jij toegeeft aan de druk van het
moment, zul je hetzelfde doen. Vertrouw op de Heere en wacht geduldig op Hem. Het verstandigste
wat je kunt doen, is wat Mozes deed en zei toen hij voor de Rode Zee stond: “Wees niet bevreesd,

houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken.”
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