SIMSON ALS HET BEELD VAN EEN CHRISTEN

En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af, om het aas van de leeuw te
bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw, met honing. En hij nam die in zijn
handen, en ging voort, al gaande en etende; en hij ging tot zijn vaderen tot zijn moeder, en gaf hun

daarvan, en zij aten. Richteren 14:8-9

Er staat geschreven: “Zoals Hij zijn ook wij in de wereld.” Allen die oprechte christenen zijn, lijken tot
op zekere hoogte op Christus, Wiens naam zij dragen en we zullen uiteindelijk naar Zijn evenbeeld
vernieuwd worden. Als Hij zal verschijnen, zullen we zijn als Hij, want we zullen Hem zien gelijk Hij
is en intussen worden we, naar de mate waarin wij Hem zien ‘naar hetzelfde beeld in gedaante
veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest’ (2 Kor. 3:18). Simson kan
dienen als het beeld van iedere christen in de wereld. De gelovige wordt in zijn geestelijke strijd
geholpen door goddelijke genade en hij heeft de overwinning leren kennen die de wereld door het
geloof overwint. Zo wordt hij meer dan overwinnaar door Hem Die ons heeft liefgehad, en nu staat
hij temidden van zijn medemensen en nodigt die uit om tot Christus te komen. Met de honingraat in
zijn handen, waarvan hij nog steeds geniet, laat hij allen om zich heen de hemelse zoetheid zien en

hij zegt: ‘Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt.’
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