NIET BANG VOOR DE DOOD

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt! Die overwint, zal van de tweede dood niet

beschadigd worden. Openb.2:11.

De eerste dood moeten wij ondergaan, tenzij de Heere onverwacht tot Zijn tempel zou komen.
Laten wij daarop voorbereid blijven, en die zonder vrees afwachten, daar Jezus de dood heeft
veranderd van een somber hol in een doorgang, die tot de heerlijkheid leidt. Het is niet de eerste
dood, die moet worden gevreesd, maar de tweede; niet het scheiden van de ziel van het lichaam,
maar de volkomen scheiding van de gehele mens van God. Dat is de werkelijke dood. Deze dood
vernietigt alle vrede, vreugde, geluk, hoop. Wanneer God is weggegaan, dan is alles weg. Zulk een
dood is veel erger dan ophouden te bestaan: het is een bestaan zonder het leven, dat het bestaan de
moeite waard maakt. Welnu, als wij door de genade van God doorvechten tot het einde, en
overwinnen in de eervolle strijd, kan geen tweede dood zijn kille vinger op ons leggen. Wij zullen
niet vrezen voor dood en hel, want wij zullen de kroon van een leven ontvangen, dat niet wegsterft.
Hoe sterkt ons dit tot de strijd! Het eeuwige leven is de strijd van een leven waard. Het ontkomen
aan de beschadiging van de tweede dood is iets, dat het waard is om er gedurende een geheel leven
voor te worstelen. Heere, geef ons geloof, zodat wij kunnen overwinnen, en schenk ons dan genade

om ongedeerd te blijven, ofschoon zonde en satan ons op de hielen zitten!
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