SCHOENEN VOOR HET ZWARE WERK

[Jzer en koper zal onder uw schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen! Deuteronomium 33:25

Hier zijn twee dingen voor de pelgrim: schoenen en kracht. Wat de schoenen betreft: ze zijn hard
nodig om op ruwe gronden te reizen en om dodelijke vijanden te vertrappen. We zullen niet op
blote voeten gaan - dit zou niet passen bij prinsen van het koninklijk bloed. Onze schoenen zijn
geen gewone schoenen, want ze hebben zolen van een duurzaam metaal, dat niet zal slijten, ook al
is de reis lang en moeilijk. Wij zullen bescherming bezitten die evenredig is aan de noodzaak van de
weg en de strijd. Laat ons dan ook met vrijmoedigheid marcheren, zonder schade te vrezen, ook al
trappen we op slangen of zetten onze voet op de draak zelf. Wat de kracht betreft: het zal worden
voortgezet zolang als we leven en het zal in verhouding staan tot de inspanning en de last van die
dagen. De woorden zijn weinig, "en uw sterkte gelijk uw dagen", maar de betekenis is groot.
Vandaag verwachten we misschien beproeving en arbeid dat veel energie vraagt, maar we kunnen
met vertrouwen naar de kracht uitzien die we nodig hebben. Dit woord dat aan Aser wordt
gegeven, wordt ook aan ons gegeven, aan ons die vertrouwen hebben en het toepassen. Laten we

opstaan met een heilige vrijmoedigheid die is geschonken om te werken in onze gelovige harten.
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