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SCHITTEREN

De schitterendste juwelen worden dikwijls in de donkerste plaatsen gevonden. Christus had geen

zodanig geloof gevonden, zelfs in Israel niet, als Hij ontdekte in deze arme Kananese vrouw. Het

grensgebied van het land en de omliggende streken waren vruchtbaarder dan het midden, waar

meer aan de akkerbouw gedaan was. Op de schraalste akker, waar de landman niet veel anders dan

doornen en distelen verwacht, vond de Heere Jezus de rijkste korenaren, die tot nu toe Zijn schoven

hadden gevuld. Laat degenen die moeten oogsten moed grijpen in de verwachting, dat zij dezelfde

ondervinding zullen opdoen. Laat ons nooit van enig oor spreken als te bedorven om onvernieuwde

mensen op te leveren, noch ook van enige klasse daaruit gelovigen zouden voortkomen. Laat ons

gaan zelf naar de grenslanden van Tyru en Sidon, ofschoon het land onder de vloek ligt, want ook

daar zullen wij uitverkorenen ontdekken, bestemd om als parelen te schitteren aan de Middelaars

kroon. Onze Hemelse Vader heeft Zijn kinderen overal.
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