SCHAPEN DIE HUN HERDER KOESTEREN

Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE. Micha 5:3

Christus regeert Zijn kerk als een herder-Koning. Hij heerst over Zijn volk, maar het is de
heerschappij van een wijze en zorgzame Herder over Zijn schapen die Hem nodig hebben en Hem
liethebben. Ja, Hij geeft bevelen, maar Zijn schapen gehoorzamen uit liefde. Ze doen het graag,
omdat ze weten dat Hij goed voor hen zorgt en omdat ze Zijn stem kennen — een stem die
vertrouwen wekt en rust geeft. Christus regeert niet door angst of macht, maar met de kracht van
liefde en oprechte goedheid. Zijn heerschappij is praktisch van aard. Het grote Hoofd van de Kerk is
actief betrokken bij het voorzien in de behoeften van Zijn volk. Hij zit niet op de troon in een
passieve houding, noch houdt Hij een scepter vast zonder die te gebruiken om te regeren. Nee, Hij
staat en weidt, beschermt en bestuurt. Zijn heerschappij stopt nooit. Zijn ogen waken altijd, Zijn
handen raken nooit vermoeid. Zijn hart blijft kloppen van liefde, en Zijn schouders dragen trouw en
standvastig de lasten van Zijn volk. En Zijn macht? Die is werkelijk Goddelijk. Waar Christus is, daar
is God zelf aanwezig. Wat Hij doet, is het werk van de Allerhoogste. Wat een troostvolle gedachte
dat Degene die voor ons pleit, ook de ware God is — Degene voor wie eens elke knie zal buigen. Wat
een zegen om bij zo'n Herder te mogen horen — één die jou begrijpt in Zijn menswording en je
beschermt met Zijn goddelijke kracht. Laten we daarom met eerbied buigen voor Hem, de Herder

van onze weide, en Hem aanbidden met een hart vol dankbaarheid.
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