
 

Zou ik mij schamen voor Jezus?

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig
geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen. Markus 8:38

HHeb je wel eens gehoord van het Colosseum dat in het centrum van Rome ligt? Het is het grootste
amfitheater ter wereld. Het werd voltooid in het jaar 80 en bood plaats aan 50.000 tot 80.000
toeschouwers. Er werden veel publieke voorstellingen gehouden, zoals gladiatorenwedstrijden.
Grote mensenmassa’s kwamen naar deze voorstellingen kijken, net zoals tegenwoordig bij
voetbalwedstrijden. Toen Spurgeon in Rome was, wilde hij heel graag zelf de ruïnes van dit grote
gebouw gaan bekijken. Want het Colosseum werd voor nog iets ergers gebruikt, er werden namelijk
christenen gemarteld. Onder de heerschappij van de Romeinse keizers werden duizenden christenen
vervolgd, gevangengezet en geëxecuteerd vanwege hun geloof. Eenmaal daar klom Spurgeon naar
het hoogste punt van het Colosseum, terwijl hij neerkeek op de arena vroeg hij zich af hoeveel
gelovigen daar gestorven waren. En plotseling begon hij hardop de volgende hymne te zingen:

‘Zou ik mij schamen voor de Heere.’

Op dat moment waren er ook Amerikaanse toeristen aanwezig; toen ze hem zagen zingen lachten ze
hem een beetje uit, maar Spurgeon ging gewoon door met zingen. Vervolgens zong hij een andere
hymne:
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‘Ik ben een soldaat van het kruis, een volgeling van het Lam‘.

Daarna volgde er nog een derde lied, dat ging als volgt:

‘Jezus, zal er ooit een sterfelijk mens zijn die zich schaamt voor U?
U die geprezen wordt door engelen,

Wiens eindeloze heerlijkheid alle dagen schittert?’

De martelaren schaamden zich niet voor Jezus en Spurgeon ook niet. Hoe zit het met ons? Wij
worden niet vervolgd zoals veel christenen in het verleden dat hebben moeten doorstaan. En toch
zijn er zelfs vandaag de dag nog landen waar het volk van de Heere gevaar loopt. Het ergste wat ons
in dit land kan overkomen is dat we een beetje worden uitgelachen. De Heere Jezus heeft
gezegd: ‘Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en
zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de
heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.‘ (Markus 8:38). We moeten ons schamen voor
onszelf, maar trots zijn op Jezus.
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