SABBATSRUST VOOR GODS VOLK

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Er blijft dus een sabbatsrust over voor Gods volk. Hebreeén 4 vers 9

Wat zullen de omstandigheden van de gelovige in de hemel verschillen van die hier op aarde! Hij is
hier op aarde om zich af te matten, maar in het land van onsterfelijkheid is vermoeidheid onbekend.
Vol verlangen om zijn Meester te dienen, komt hij er nu vaak achter dat zijn kracht niet even groot
is als zijn ijver; en daarom bidt hij voortdurend: ‘Help mij om U te dienen, o God! Als hij een actieve
natuur heeft, zal zijn hand veel werk vinden om te doen; het is niet te veel voor zijn wil, maar wel
meer dan genoeg voor zijn krachten. Hij krijgt niet genoeg van het werk op zich, maar het vermoeit
hem wel. Herken jij dit? Laat het volgende je dan tot bemoediging zijn. De hitte van de dag duurt
niet altijd; de zon buigt zich naar de horizon. En als zij weer opgaat, breekt er een dag aan die
mooier is dan je hier ooit hebt meegemaakt. De zon zal opgaan over een land waar God dag en
nacht gediend wordt, maar waar men toch rust van alle arbeid. Hier is de rust slechts gedeeltelijk,
daar is zij volmaakt. Hier wankelt de christen steeds, want hij voelt dat hij zijn doel nog niet bereikt
heeft. Maar daar is volmaakte rust, omdat de top van de berg bereikt is, namelijk de boezem van
God. Hoger stijgen is niet mogelijk. O bezwijkende werker! Denk er aan dat je straks voor eeuwig
zult rusten. Kun je dit bevatten? Het is een eeuwige rust. Een rust die overblijft. Hier dragen onze
beste genoegens nog het stempel van sterfelijkheid, en hier verwelken de mooiste bloemen nog; van
onze volle bekers blijft al snel alleen maar wat drab over, en de liefelijkste vogels vallen door de
pijlen van de dood. Over onze beste dagen hangt de schaduw van de nacht en het hoogwater van
ons geluk verandert in het eb van de smart. Daar is alles onsterfelijk. De harp hangt niet te roesten,
de kroon blijft onverwelkelijk, het oog verdonkert niet, de stem verliest haar kracht niet, ons hart
ontzinkt ons niet meer. Er is eindeloos genot. Wat een zalige dag, als de sterfelijkheid door het

leven verslonden wordt en de eeuwige sabbat zal beginnen!
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