RUST VOOR JE ZIEL

Ik overdenk Uw bevelen. Psalm 119:15

Soms is het beter om alleen te zijn dan met anderen te zijn. Soms is stilzwijgen verstandiger dan
praten. We zouden betere christenen zijn als we vaker alleen waren, wachtend op God terwijl wij
Zijn Woord overdenken, om zo geestelijke kracht op te doen om voor Hem te arbeiden. Ons lichaam
wordt niet alleen gevoed door het eten zelf, het proces dat werkelijk de spieren, zenuwen, pezen en
botten voedyt, is het proces van de spijsvertering. Het is door de spijsvertering dat het uiterlijke
voedsel wordt opgenomen in het innerlijke leven. Onze zielen worden niet gevoed door alleen maar
even naar dit, dan naar dat, en dan naar dat andere deel van de Goddelijke waarheid te luisteren.
Horen, lezen, opmerken en leren vereisen allemaal innerlijke spijsvertering om hun nut te kunnen
vervullen, en deze spijsvertering van de waarheid ligt voor het grootste deel in het overdenken
ervan. Waarom maken sommige christenen, hoewel ze veel preken horen, maar langzaam
vorderingen in het Goddelijke leven? Omdat ze hun gebedskamers verwaarlozen en niet aandachtig
mediteren over Gods Woord. Ze houden van de tarwe, maar ze malen het niet; ze willen het graan
hebben, maar ze gaan niet het veld in om het te oogsten; de vruchten hangen aan de boom, maar ze
plukken ze niet; het water stroomt aan hun voeten, maar ze bukken zich niet om ervan te drinken.

O Heere, verlos mij van zulke dwaasheden, het is mijn voornemen Uw bevelen te overdenken.

Gebed: Heere, geef mij de kracht en tijd om Uw Woord te overdenken en te leven uit Uw waarheid.
Help mij weg te blijven van oppervlakkigheid en volhardend te zijn in stille overdenking, zodat mijn

ziel werkelijk gevoed wordt. Amen.
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