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RUST VINDEN IN CHRISTUS

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer

van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk

is zacht en Mijn last is licht. Mattheüs 11:28–30

Jezus zegt: “Ik zal u rust geven,” en daarna: “u zult rust vinden.” Zie je het verschil? Het eerste is

een belofte – rust die Hij ons zomaar schenkt. Het tweede is een ontdekking – de rust die je

gaandeweg steeds dieper gaat ervaren. Het is dus de rust van iemand die al iets ontvangen heeft, en

die in het dagelijks leven steeds meer leert wat die geschonken rust werkelijk betekent. Het is de

rust van een leerling. Jezus zegt: “Leer van Mij, en u zult rust vinden.” Dat gaat niet alleen over

iemand die vermoeid en belast is en eindelijk mag rusten, maar juist ook over iemand die vandaag

aan de voeten van de Meester zit, van Hem leert en door dat leren ware rust vindt. Want vinden

betekent altijd dat er gezocht wordt. Zo is het ook met iemand die vergeven en gered is. Hoe langer

je met Jezus leeft, hoe vaker je nieuwe redenen voor deze rust ontdekt. Je zoekt, je leert, en je vindt.

Die rust is geen stilstaand iets, maar een steeds dieper wordende ervaring. Eerst voel je de

opluchting dat de zware last van schuld van je afgenomen is. Maar daarna ontdek je meer: een rust

in Christus die al je verwachtingen overstijgt – en zelfs je gedachten te boven gaat.
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