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ROWLAND HILL EN LADY ERSKINE

Op een keer toen Rowland Hill aan het preken was kwam Lady Ann Erskine voorbijrijden in haar

rijtuig; ze stonden aan de rand van de kring en ze vroeg de koetsier waarom al deze mensen hier

waren. Hij antwoordde: ”Ze komen naar Rowland Hill luisteren.” Nu had ze veel over deze vreemde

man, die beschouwd werd als de meest fantastische van alle predikers, gehoord en dus kwam ze

dichterbij. Zodra Rowland Hill haar zag zei hij: ”Kom, ik ga een veiling houden, ik ga Lady Ann

Erskine verkopen”. Natuurlijk bleef ze stilstaan en was benieuwd hoe ze van de hand zou worden

gedaan. "Wie wil haar kopen?” Daar komt de wereld. ”Wat wilt u voor haar geven?” ”Ik zal haar alle

pracht en ijdelheid van deze tegenwoordige wereld geven; ze zal hier een gelukkige vrouw zijn, ze

zal erg rijk zijn, ze zal veel bewonderaars hebben, ze zal met heel veel vreugde door het leven gaan”.

U krijgt haar niet; zij heeft een eeuwige ziel; het is een armzalige prijs die u biedt; u geeft maar heel

weinig; en wat baat het haar als zij de gehele wereld wint en haar ziel verliest?

Daar komt een andere koper, daar komt de duivel. ”Wat wilt u voor haar geven?” ”Wel,” zegt hij, ”ik

zal haar een tijdlang de vreugden van de zonde laten genieten; ze zal zich overgeven aan alles wat

haar hart haar ingeeft; ze zal alles hebben wat een lust voor het oog en het oor is; ze zal toegeven

aan elke zonde en ondeugd die maar een voorbijgaand plezier kunnen geven.” Ach, Satan! Wat zult u

in de eeuwigheid voor haar doen? U krijgt haar niet, want ik weet hoe u bent; u zou een nietig prijsje

voor haar geven en dan voor eeuwig haar ziel verwoesten. Maar daar komt nog iemand, ik ken Hem,

het is de Heere Jezus. ”Wat wilt U voor haar geven?” Hij zegt: ”Het is niet wat Ik wil geven, maar wat

Ik al gegeven héb; Ik heb Mijn leven. Mijn bloed voor haar gegeven; Ik heb haar tegen een prijs

gekocht en zal haar voor eeuwig de hemel geven; Ik zal haar nu genade in haar hart geven en

heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.”

’’O Heere Jezus Christus,” zei Rowland Hill, ”u zult haar hebben. Lady Ann Erskine, hebt u bezwaar

tegen de overeenkomst?” Ze was eerlijk klemgezeten ze kon er niets tegenin brengen. ”De koop is

gesloten,” zei hij, ”de koop is gesloten; u bent het eigendom van de Heiland; ik heb u aan Hem

verbonden; verbreek het contract nooit.” En ze deed het nooit. Van die dag af veranderde ze van

een onbezorgde, wufte vrouw in één van de meest serieuze mensen en één van de grootste
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verdedigers van de waarheid van het Evangelie in haar tijd en stierf inde heerlijke en zekere hoop

dat ze het Koninkrijk der Hemelen binnen zou gaan. Christus wil al degenen ontvangen die Hem

willen ontvangen.
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