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ROEP NAAR GOD

God, onze God… Psalm 67:7

Het is eigenlijk vreemd hoe weinig we dagelijks de rijke geestelijke zegeningen putten die God

ons in overvloed schenkt. Maar nog vreemder is het hoe weinig we ons wenden tot God zelf, hoewel

Hij onze trouwe God en Vader is. Hoewel Hij onze God is, wenden we ons maar zelden tot Hem en

vragen we weinig van Hem. Hoe zelden vragen we de Hem om raad! Hoe vaak gaan we gewoon onze

eigen gang zonder Zijn leiding te zoeken! In onze problemen proberen we zo vaak onze lasten zelf

te dragen, terwijl Hij juist zegt: ‘Werp al jouw zorgen op Mij, want Ik zorgt voor je.’ Het is niet omdat

het niet mag – integendeel, de Heere nodigt uit: ‘Mijn ziel, Ik ben van jou. Kom tot Mij en put uit

Mijn schatten zo vaak je wilt; mijn voorraad is onuitputtelijk, hoe vaker je komt, hoe beter het is.’ Het

is onze eigen schuld als we niet putten uit de rijkdom van onze God. Aangezien je zo’n Vriend hebt

die je uitnodigt, put dan dagelijks kracht bij Hem. Zolang God je toevlucht is, zul je nooit

tekortkomen. Wees nooit bevreesd of moedeloos; Hij is je sterkte en je helper. Ga naar het

koninkrijk van Zijn genade en neem wat je nodig hebt – daar vind je alles wat je hart begeert. Spreek

tot Hem in gebed, zoek Hem vaak op, want Hij is jouw God. Vertrouw op Hem met geloof, altijd en

overal. Wat je ook bent en waar je ook bent, vergeet niet dat God precies is wat jij nodig hebt, en Hij

is waar jij Hem zoekt. Hij is machtig om al je noden te vervullen.
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