ROEMEN IN VERDRUKKINGEN

En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking

lijdzaamheid werkt. Romeinen 5:3

Wij roemen ook in verdrukkingen omdat we geloven dat we daarin God zullen verheerlijken. We
kijken vooruit naar de tijd van onze ouderdom, omdat we geloven dat Hij Dezelfde is en dat Hij ons
in de dagen van ons verval zal dragen. We zien met vreugde uit naar de wederkomst van onze
Heere, of, als die niet in ons leven zal plaatsvinden, naar het tijdstip dat we aan de boezem van onze
Heiland in slaap zullen vallen. Voor ons zien we de morgen der opstanding en al de heerlijkheid
daarvan; we zien uit naar het verrezen lichaam, dat verheerlijkte lichaam, waarin onze zuivere en
volmaakte geest voor immer zal wonen. We horen het snarenspel van de harp, waarmee de regering
van Christus en de verheerlijking van Zijn volk zal worden begroet. Voor ons ligt niets anders dan
onuitsprekelijke vreugde; de schemering van de nieuwe dag is reeds aangebroken en de
morgenwolken zijn weggetrokken, de dag waarop het warmer en helderder zal worden, en die
uiteindelijk zal overgaan in de volmaakte dag. Nog een paar maanden, nog enkele jaren en we zullen
ons bevinden in het land met de onbewolkte hemel. Wat zal het zijn om daar te wezen! Wat zal het

zijn om daar voor eeuwig te wezen!
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