ROEMEN IN VERDRUKKINGEN

Wij roemen ook in de verdrukkingen. Romeinen 5:3

Iedereen weet hoe het voelt: lastige momenten waarop je je voelt alsof je tussen twee
molenstenen wordt geplet, net als een olijf. Maar weet je wat? Juist dan, wanneer alleen de olie van
dankbaarheid uit je leven stroomt, kun je echt vreugde ervaren. Als je het gevoel hebt dat je onder
de zware dorsvlegel van verdrukking ligt, is het bijzonder wanneer je merkt dat alleen het kaf
verdwijnt en je het kostbare graan van volledige overgave aan God teruggeeft. Dat is een stukje
hemel op aarde, precies daar - temidden van de moeilijkste momenten van het leven. God loven,
zelfs in verdrukkingen, betekent dat je echt dichter bij Jezus bent gekomen. De band met Hem in
gewone tijden is natuurlijk heel waardevol, maar hoe bijzonder is het als je juist door pijn en
worstelingen beseft hoe dichtbij Hij is? De momenten waarop je Hem volgt, zelfs door doornen en
distels, maken de verbinding met Hem des te zoeter. Wat een zegen is het als, ook al lijkt alles om je
heen triest, je niet echt kunt treuren omdat je weet dat de Bruidegom - Jezus - bij je is. Het is zo
mooi als je midden in een storm niet van God wordt weggenomen, maar de hoge golven je juist nog
dichter bij de hemel brengen. Dat geluk is voor elke christen weggelegd. Misschien ervaart niet elke
gelovige dit zo sterk, maar weet dit: het maakt deel uit van wat God voor je bedoeld heeft. Er is een
brede weg naar de hemel die veilig is voor iedereen die erop reist, maar in het midden ervan ligt een
speciaal pad, een soort binnenste rijstrook. Degenen die daarop lopen, kunnen ervaren hoe het is

om niet alleen veilig te zijn, maar ook echt gelukkig, zelfs in moeilijke tijden.
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