ROEMEN IN DE HEERE

Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Psalm

34:3

Opscheppen is meestal vervelend. Zelfs degenen die zelf opscheppen, kunnen het moeilijk
verdragen als anderen dat doen. Maar er is één soort opscheppen die zelfs de zachtmoedigen
kunnen waarderen — sterker nog, ze worden er blij van. “De zachtmoedigen zullen het horen en
verblijd zijn.” Dat is het roemen in God: een heilige verheerlijking en lofprijzing van de Allerhoogste,
met zorgvuldig gekozen woorden om Zijn gezegende Naam te verheerlijken. Goede dingen over
God zeggen kun je nooit overdrijven — dat is gewoon onmogelijk. Probeer het daarom maar eens,
geliefde broer of zuster, en roem in de Heere. Er zijn zoveel arme, bevende, twijfelende en nederige
zielen die nauwelijks durven te zeggen of ze tot Gods volk behoren, en die bang zijn of ze in het uur
van nood verlost zullen worden. Juist zij zullen troost vinden wanneer zij jou horen roemen. “De
zachtmoedigen zal het horen en zich verheugen.” “Want,” zegt de zachtmoedige ziel, “de God die
hem geholpen heeft, kan mij ook helpen. Hij die hem door diepe wateren leidde en veilig aan land
bracht, kan ook mij door de rivier en de zee leiden en mij uiteindelijk verlossen.” Mijn ziel zal

roemen in de Heere en zachtmoedige zal het horen en zich verheugen.
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