RUK IN CHRISTUS

De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Efeze 3:

Mijn Meester bezit riikdommen die geen mens kan tellen, meten, bevatten of beschrijven - zij
zijn oneindig diep. Je mag kijken, onderzoeken en overwegen, maar Jezus blijft altijd een grotere
Verlosser dan je je ooit kunt voorstellen, zelfs in je meest verheven gedachten. Hij is sneller om te
vergeven dan jij bent om te zondigen, en krachtiger in zijn genade dan jij bent in je overtredingen.
Mijn Meester is meer bereid om in jouw noden te voorzien dan jij bent om ze toe te geven. Geef je
Hem een kroon, dan is die vaak van zilver, terwijl Hij goud verdient. Hij bezit schatten van geluk die
Hij je na wil schenken. Hij kan je laten rusten in groene weiden en je leiden langs rustige, stromende
wateren. Zijn liefde kent geen gelijke; geen aarde en geen hemel kan ermee wedijveren. Hij
behandelt Zijn dienaren niet hard of kil, maar geeft zoals een koning aan een koning schenkt. Hij
geeft zelfs twee hemelen: hier beneden, waar je Hem met vreugde dient, en daarboven, waar je Hem
voor eeuwig mag aanschouwen. Op weg naar die hemel zal Hij je alles geven wat je nodig hebt: “zijn
brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd.” Daar zul je het gezang horen van hen die
triomferen, het gejuich van hen die feestvieren, en je zult Hem zien - de Glorieuze en Geliefde - van

aangezicht tot aangezicht.
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